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Een culinaire reis met Nena, Linda, Rianne, Caroline, Albertus, Roeland, Dik en Nicoline 
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 Vrijdag 5 juli  

Vertrek om 14.30 uur vanuit Arnhem naar  Langenboom met Rianne in de bus, zij is door 

haar moeder, Lydia, gebracht. We arriveren er om 15.30 uur bij ‘de Lummel’ en daarna 

stroomt iedereen binnen: Albertus door pleegmoeder en vader uit Gendt, Caroline door 

Kees uit Noordwijk.  Linda door vader Jan  en Nena door haar ouders.             

 

Iedereen helpt mee met bedden opmaken en kamers 

klaarmaken. We krijgen van Roeland allemaal een bordje op 

de deur. Dat kopje koffie en thee is welverdiend!! 

 

 

 

 



Als alle wegbrengers weg zijn maken we kennis met elkaar. Iedereen vindt het een beetje 

spannend, maar dat is snel over. Het voelt al gauw vertrouwd. 

Samen maken we onze eerste borrelplank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plank raakt snel leeg, tijd om het avondeten klaar te 

maken, iedereen helpt. Schorten, koksmutsen, het is er 

allemaal.  

 

 

 

 

 

 



Avondeten : tomatensoep met hamburgers en salade 

en een vla-flip met slagroom.  

Ook aan tafel is het gezellig, we zijn pas om 21.00        

uur klaar. Nog een beetje lummelen ……..een echt 

vakantiegevoel, de tijd gaat snel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nog een paar 

knappe foto’s en dan naar 

bed….. 

 

 

 

 



Zaterdag 6 juli 2024 

We proberen lekker uit te slapen . Linda is als eerste op 7.55 uur, gelukkig is er al wel koffie 

met wat lekkers, waarschijnlijk was ze toch 

niet de eerste………… Als iedereen beneden is, 

ontbijten we uitgebreid met een gekookt eitje. 

Alle dromen worden besproken en overleg over 

het eten: het wordt een Italiaanse avond. En morgen, zondag: krijgen we  9 mensen extra te 

eten. Zij hebben gehoord van de Culinaire week en zij willen wel eens proeven hoe wij 

koken……We eten vanavond  heerlijke spaghetti Carbonara  met sla volgens meegebracht 

recept van Albertus.  Albertus en Roeland schilderen op de 

pilaar in de keuken, want we lopen er steeds tegenaan, 

heel creatief. Er wordt veel gelachen. Liedjes gezongen 

met Roeland bij de piano. De verslagen van Tendens 

worden gretig gelezen . De foto’s geven een heel goed 

beeld van 

de reizen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



We gaan boodschappen doen in Mill  bij de Aldi en het Kruidvat.  Maar eerst drinken we 

koffie met een Tendens welkomgebakje bij Buurman@Buurman $$$.  Het is erg lekker!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dan is het weer tijd voor een borrelplank……. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder leiding van Albertus, duiken er weer een paar mensen de keuken in voor een lekkere 

Italiaanse maaltijd. We 

hebben tijdens het eten ook 

nog een onverwachtse gast, 

Bianca komt de portemonnee 

van Linda brengen, die zat 

nog in haar handtas, thuis, 

naast haar bed….. 

Na het eten kleuren en 

tekenen, opruimen en 

gezellig praten met elkaar. 

 

Vanaf 21.00 uur zitten 

we klaar voor het 

voetbal vooral 

Albertus, de anderen 

kijken nooit voetbal 

maar nu ineens wel! 

Albertus heeft 

vandaag zelfs nieuwe 

sokken met de Nederlandse vlag er op 

gekocht. 



Het is best wel een spannende wedstrijd Nederland-Turkije.                                                       

De uitslag Nederland 1 en Turkije 0.  Jippie !!! 

Tussendoor puzzelen Nicoline, Linda en Dik. Een groooooote puzzel wel 900 stukjes.  Een 

dubbelzijdige puzzel, dat maakt het extra moeilijk. 

 

 

 

 



Zondag 7 juli 2024  

Eerst uitslapen en ontbijten.  We maken onder leiding van Roeland een kaart voor onze 

zieke Bas die helaas niet mee kon en ondertussen doen we al wat voorbereidingen voor het 

avondeten.  

 

 

 

 

 

 



Om 12.00 uur  rijden we naar Grave, daar is een  Smartlappenfestival.   Er is een grote 

feesttent bij de haven. Allemaal ‘smartlapgroepen’ met bijzondere namen: Woonboot, De 

vlieger, Westenwind, Leef……………. Ze zijn allemaal feestelijk aangekleed meestal in  rood, 

blauw en paars.  

 

 

 

 

 

 



We moeten weer op tijd weg want we krijgen “Mystery Guests” op bezoel.  Ze zijn er om 

17.00 uur voor de (borrel)plank.  Het is de Tendensgroep die in Beers verblijft, een 

mannengroep met 3 damesbegeleiders. We moeten dus weer kennismaken met  nieuwe 

mensen.  Spannend, druk maar wel heel gezellig. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de keuken is het ook erg druk:  

 



We krijgen als voorgerecht meloen met ham dan champignonsoep of tomatensoep daarna 

pilav-rijst en als afsluiting een heerlijk toetje fruit met ijs. Linda helpt weer goed met het 

uitserveren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Na een kopje koffie en een korte wandeling gaan ze weer naar huis en is de rust 

weergekeerd. We gaan lekker een kampvuur maken en met Roeland weer liedjes zingen .  



Maandag 8 juli 

Begint met SESAMstraat!  Een rustige ochtend,  vanmiddag worden we verwacht  uur bij 

het Museum voor Nostalgie en Techniek waar we een 3 uur durende rondleiding krijgen 

met koffie en koek. We komen daar 9 oude bekenden tegen!! En 2 aardige rondleiders: 

Frans en Henk.   

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Het museum is heel groot en er is dus heel veel te zien. 

Tractoren, machines, gereedschappen smederij, 



timmerwerkplaats, ziekenhuis, tandarts,  school, typemachines , politie uniformen en nog 

heel veel meer. Albertus koopt een mooi boek over het museum. 

 

  



 

 
 
 



Daarna hebben we een afspraak bij  een plaatselijk restaurantje waar we lekker gaan eten. 

Helaas is de softijsmachine stuk.  Dus we nemen het toetje aan de overkant bij de Italiaanse 

ijstent.  Iedereen is moe geworden van de lange middag en het eten.  Roeland bereidt een 

nieuw kampvuur voor, maar……te laat……..iedereen wil naar bed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Dinsdag 9 juli 
Het wordt heel 
warm vandaag. We 
slapen weer lekker 
uit.  Een laat 
ontbijt, met een 
gebakken eitje. 
Daarna bakken 
Nicoline, Rianne en 
Linda een koek 
voor bij de koffie 
terwijl Roeland de 
knutselspullen 
klaarzet . 
 

Hij heeft hout meegenomen om 8 vogelhuisjes te maken voor koolmeesjes.    
 

 



Tijdens de fabricatie krijgen we heerlijke koffie en thee met vers gebakken Wageningse 
Molenkoek.   We zitten mooi in de zon of schaduw onze huisjes in elkaar te knutselen.  
Albertus komt er achter dat Roeland en hij steeds meer overeenkomsten 
hebben. Kunstenaar en timmerman !!! Dat is bijzonder. 
Na de lunch  van brood en soep gaan we met de bus naar ‘de 
Kuilen’ een zandafgraving met een  strandje. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Roeland, Nicoline en Linda zwemmen.  Rianne en 
Caroline gaan samen pootjebaden.  De rest blijft lekker in de schaduw onder een boom.  

 

 



 
 
 
 
 
 
Later verkassen we 
naar een leuk terras 
waar we ons laten 
verwennen met een 
drankje en deze keer 
een warme 
borrelplank: 
bitterballen.  

 

 



Thuis rusten we uit: slapen of hangen op de bank of douchen. Om 18.00uur gaan we eten 
koken: gevulde gehaktballen met een ei en aardappels en rode kool, worteltjes en 

doperwtjes en appelmoes en veeeeel jus. Het is heerlijk!!.  

 
Wat een goede koks hebben we in ons midden. De tafel wordt gedekt door Albertus en 

Rianne die heel goed kunnen samenwerken.   

We smullen en 
dan ook nog IJS 
met slagroom toe. Echt BOURGONDISCH BRABANT ! volgens 
Albertus. Hij heeft er al een mooie tekening van gemaakt  BB: 
 
 

 
 
 
 
Na het eten gaat het om 20.00 uur regenen en waait er frisse lucht binnen, het koelt lekker 
af .Daar zijn we blij mee voor het slapen.  
 



Woensdag 10 juli 
Er wordt al weer vroeg gekokkereld in de keuken: Nena maakt havermoutmelk en daar bakt 
Linda pannenkoeken mee. Als die klaar zijn, pakken we ze in en rijden we naar Cuijck. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Mooie grote RK Kerk , kaarsjes aansteken in de dagkapel.  

 
We lopen naar het Oudheidkundig museum.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We wandelen een stukje over de 
Maaskade en drinken op het terras bij De Posthoorn koffie en thee met appelgebak.  



  



We doen nog wat inkopen en lopen over de markt waar we getrakteerd worden op een 
stukje kibbeling en we kopen er hele lekkere kersen en aardbeien, goed culinair bezig. 

 
 
 

 
 

Daarna naar het Kasteel De Tongelaer in Mill. Rianne, Linda, Dik en Nicoline beklimmen 
samen de toren. Ze zien daar een hele bijzondere, koude en winderige WC boven de gracht.   

 
Albertus wordt op de 
stamboom gesignaleerd!! 
 

De havermoutpannenkoeken eten we in het park bij het kasteel, toe de kersen…………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Mill nog even boodschappen doen bij AH  voor het recept van Rianne, Tortellini-salade 
met gerookte kip en spekkies.   



Als we om 17.00 uur thuis komen 
zorgen we weer voor een 
uitgebreide borrelplank. Albertus 
tikt op zijn (wijn)glas en spreekt 
namens de hele groep uit het hart.  Hij zegt veel waardering te hebben voor de leiding die 
voor ons allemaal er een leuke en creatieve vakantie van heeft gemaakt. Hij bedankt de 
leiding daarvoor heel hartelijk. Hij wil nog wel een keer met Tendens op vakantie, hij vindt 
het heel gezellig. 

 

 
 
Na het eten is het tijd voor VOETBAL met EINDELIJK een (halve) Bossche Bol. Het is een 
spannende wedstrijd tegen Engeland en Nederland verliest,…… helaas.                          
Tijdens de wedstrijd wordt er weer gepuzzeld en zijn er veel lekkere hapjes.  



Donderdag 11 juli 
We slapen allemaal lang uit na de verloren wedstrijd……. 
Na de koffie maken we de vogelhuisjes af. De huisjes krijgen echte dakbedekking en 
iedereen kleurt zijn eigen‘ voordeur’. Bij Albertus komt  zelfs Feijenoord   
er aan te pas in mooie kleuren.  Nena kiest rood, dat past echt bij 

haar. Ze houdt van fleurige kleuren. 
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



Nicoline is alvast druk in de keuken om de culinaire puinhopen op te ruimen. 
Om 14.00 uur gaan we varen op de Kraaijenbergse plassen die liggen bij Beers. 
Jan de kapitein, ligt al klaar met zijn mooie launchboot. We hebben geluk het is mooi weer.  
Iedereen zit of hangt lekker op de boot in de zon of in de schaduw. 
We krijgen lekkere hapjes (onze laatste borrelplank) van Nicoline en nemen een drankje van 
de schipper.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onze chauffeur Dik rijdt ons nog even naar Mill om een bestelling van Caroline op te halen 

en ook Rianne koopt nog even twee mooie T-shirts bij de Hema. Dan naar Wok restaurant 

“De Molen” in Malden. Daar verheugen we ons de hele week al op. De sushi en de toetjes 

zijn zo lekker, een passende en prachtig afsluiting van deze week.  

 



Bij het laatste kampvuur, vertellen we elkaar wat we zo leuk vonden aan deze culinaire 

week, Nicoline schrijft het op de vakantieherinneringen en die gaan mee naar huis. 

Vrijdag 12 juli En nu komt er op aan: Inpakken, opruimen en vertrekken! Blijft het zo 

gezellig?? Ja!!natuurlijk is het jammer dat de vakantie voorbij is, maar het is toch ook fijn 

om weer naar huis te gaan, naar al die lieve mensen die jullie op komen halen! Het regent 

heel hard, weinig foto’s…………..of toch, ja, van vier ophalers!! 

Als alle ophalers 

weg zijn, wassen 

Rianne en 

Nicoline de 

laatste kopjes af 

en gaan zij 

samen met Dik 

met de bus terug 

naar het 

Tendenskantoor in Arnhem. Roeland rijdt in een keer weer terug naar zijn eigen huis. 

Het was een feestje om met elkaar weg te zijn, wat hebben we gesmuld en veel plezier 
gehad. Met zo’n blije groep mensen worden er ook veel foto’s gemaakt. Dus op de 
achterkant van dit verslag nog een selectie uit alle foto’s die niet in dit verslag paste, maar 
wel heel leuk waren. Tot een volgende keer, ergens bij Tendens, de groeten van: 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


